
 

 

Van de directie  

Straks kunnen we genieten van een welverdiende vakantie. Nu hopen dat het prima weer wordt zodat we ook erop 
uit kunnen. In de meivakantie is het op donderdag 9 mei ook Hemelvaartsdag. Dit is de dag dat Jezus wordt 
opgenomen in de hemel. Als Jezus weggaat, heft hij Zijn handen omhoog om de discipelen te zegenen. En deze 
handen hebben ze vlak daarvoor nog goed bekeken. Het zijn de handen van de gekruisigde en opgestane levende 
Jezus. Zoals gezegd zegent Jezus bij zijn vertrek ons om ons genade te verlenen en vrede te wensen. Jezus heeft geluk 
voor ons voor ogen. Tijdens het vertrek van Jezus is er ook een wolk zichtbaar die de aanwezigheid van God 
aanduidt. Jezus wordt opgenomen door God en zal in de hemel bidden voor ons mensen. Zo is Hemelvaart ook weer 
te duiden als een nieuw begin en met de zegen van de Heer die we ontvangen kunnen we weer door. Een mooie 
gedachte voor ons: Hemelvaart leert ons vooruit te kijken en te vertrouwen op God. Een fijne vakantie voor eenieder 
toegewenst.  
 

Bodemsanering  

In de meivakantie gaat de bodemsanering van asbest weer verder. Men zal dan vooral aan de voorkant van de 
school (Braakmansdijk) de bodem gaan saneren. Ook wordt er alvast wit zand gelegd rondom het fietsenhok. Daar 
komt later (zomervakantie) een nieuw verhard schoolplein.  De rest van de sanering (aan de achterkant van de 
school tussen de zandbak en de muur van school) zal in de zomervakantie gaan plaatsvinden. Het gedeelte onder de 
zandbak en wat nog tussen de hekken staat is asbestvrij. Zo zijn jullie weer even ‘bijgepraat’.   
 

Luizencontrole    

Na de vakantie zal er op 15 mei weer een luizencontrole zijn. Denken jullie eraan dat de kinderen die dag zonder gel 

en vlechtjes op school komen?         

Datum Activiteit Opmerking  

Maandag 13 mei  Meester Erik aanwezig 

Dinsdag 14 mei   

Woensdag 15 mei Luizencontrole  Meester Erik aanwezig 

Donderdag 16 mei   

Vrijdag 17 mei    

Datum Activiteit Opmerking 

Maandag 20 mei  Tweede Pinksterdag 

Dinsdag 21 mei Groep 7 naar Amsterdam  Meester Erik aanwezig  

Woensdag 22 mei   

Donderdag 23 mei  Meester Erik aanwezig  

Vrijdag 24 mei    



Gedicht 4 mei  

79 jaar vrijheid 

In de oorlog,   
ondergedoken.  
Bommen vallen neer. 
Alle mensen die voor ons hebben gevochten.  
Al die jaren voor onze vrijheid. 
Kinderen, mannen en opa ‘s,  
al die jaren hebben ze voor ons gestreden.  
Bijna 80 jaar geleden  
zodat wij nu een fijn leven hebben 
en ons hier veilig voelen. 
Doordat ze dat hebben gedaan, 
kunnen wij hier in vrede gaan. 
Dankje, soldaten  
dat we in vrijheid mogen leven. 
 
Bovenstaand gedicht is geschreven door Sammy Willemsen (groep 7). Ontzettend knap gedaan Sammy!  Sammy zal 
dit gedicht voordragen bij de herdenkingsplechtigheid op de Joodse begraafplaats op 4 mei. Om 16:00 zal de 
ceremonie plaatsvinden.  
 

Westerbork   

Wij vonden het als groep 7 en 8 heel leuk en interessant om naar Westerbork te gaan, omdat we dan konden zien 
waar de Joden, Roma´s en Sinti ´s hebben gezeten. 
Het was interessant om te zien hoe ze nog een soort van goed leven hadden. Natuurlijk hadden ze geen goed leven 
in die kampen ,maar het was beter dan in andere concentratiekampen. Hier komen wat plaatjes:                  

 
                                             oud                                                                   nieuw 

 
Dit waren de plaatjes. Zoals je kan zien is er een plaatje nieuw en een plaatje dat iets ouder is. De oude foto is in 
1939 gemaakt en de nieuwe foto is niet bekend wanneer die is genomen. Er was ook een baby en die werd helemaal 
goed verzorgd om een beetje blijdschap overal te brengen maar dat was allemaal voor niets want daarna werden de 
moeder en baby op transport gezet naar concentratiekamp Auschwitz en zijn ze direct vermoord. 
 
Groetjes, Carmen en Lotte (groep 7)  
 

Gevonden voorwerpen   

Op school vinden we regelmatig nog mooie spullen van leerlingen. We verzamelen ze in onze bakken ‘gevonden 

voorwerpen’. Nemen jullie na de vakantie een kijkje om te zien of er iets bij zit van uw zoon/dochter?   



Brigadier training   

Woensdagochtend hebben de kinderen van groep 7 en een aantal ouders 
een training ‘brigadieren’ gevolgd. Deze training werd gegeven door 
verkeersagent Gerrit Nijenhuis. We hebben uitleg gekregen over 
verschillende verkeerssituaties en hoe we in deze situaties moeten 
handelen. Wist u dat brigadiers het kenteken van bestuurders die zich 
misdragen bij een oversteekplek mogen doorgeven aan de politie? Deze 
bestuurders kunnen dan een fikse bekeuring krijgen. Er moet nog wat 
papierwerk afgehandeld worden en dan hopen we eind mei te kunnen 
beginnen met brigadieren!   

 

Zendingsgeld   

Bij iedereen is bekend dat het gebruik van contant geld achteruit loopt. We 
merken op school dat er steeds minder geld binnenkomt voor onze drie 
adoptiekinderen. We zouden het erg fijn vinden dat we deze kinderen kunnen 
blijven ondersteunen. Daarom proberen we, naast de mogelijkheid om op 
maandag zending mee te nemen, de mogelijkheid van een betaalverzoek uit. 
Mocht dit goed werken, dan zullen we een aantal keren per jaar een 
betaalverzoek in het Contact plaatsen. 
Eén van de kinderen die we ondersteunen is Sergine. Zij woont in Burkina Faso 
en vindt het heel leuk dat wij als school brieven naar haar schrijven.  
De betaallink vinden jullie in het geplaatste Parro-bericht.  
 

Pleinwacht 

We hebben al eerder een oproep gedaan voor nieuwe pleinwachten. We zijn nog steeds op zoek naar 

ouders die op maandag of dinsdagmiddag de mogelijkheid hebben om tussen de middag toezicht te 

houden op het plein. Hiervoor krijgt u een financiële vergoeding.  

Bijlages  

o Aubade Koningsdag  

Verjaardagen  

 
02-05    Job           groep 6 
05-05    Mies           groep 8 
11-05    Milan           groep 4 
17-05    Femke         groep 2 
20-05    Cas           groep 1/1i 
20-05    Luuk           groep 6  

 

 

 

 

 



Een impressie van de Koningsspelen   
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