
 

 

 

Van de directie  

Goede Vrijdag en Pasen hebben we gevierd. We gaan richting Hemelvaart en Pinkteren. De periode tussen Pasen en 
Pinksteren telt vijftig dagen. Deze periode verloopt in de Bijbel anders dan in ons kerkelijk jaar,  al zijn er veel 
overeenkomsten. Elk jaar weer volgt onze kalender precies de Bijbelse lijn. In het Engelse woord voor Pinksteren, 
Pentecost, is het terug te vinden. Het is afgeleid van het Griekse Pentèkostè dat vijftig betekent. In Israël, maar ook 
in de Bijbel, heet dit feest het Wekenfeest, nog preciezer het Zevenwekenfeest. De vijftig dagen worden opgedeeld 
in zeven weken plus één dag. Voor ons betekent dit dat dit een periode aanduidt dat we het 'zelf' moeten doen, zelf 
moeten geloven zonder dat het 'zichtbaar bewijs' hier op aarde loopt. In deze 50 dagen worden we hierop 
voorbereid: eerst gaat Jezus van ons met Hemelvaart en met Pinksteren ontvangen we de Heilige Geest om de 
verhalen van God en Jezus verder te vertellen, het geloof in de wereld verder te brengen. Dat lukt op de dag van 
vandaag nog steeds: we vertellen nog steeds de verhalen uit te bijbel en we leren hieruit hoe we mogen leven.  
 

Schoolvoetbal 

Wat was het vorige week een geslaagde middag bij de schoolvoetbal. Een geweldige middag met helaas ook een 
flinke blessure voor Lars uit groep 8. De meiden hebben het (letterlijk) tot de finale geschopt en hebben helaas 
verloren met 1-0. Alle meesters en juffen zijn ontzettend trots op jullie! Bedankt voor jullie enorme sportieve inzet 
en we wensen Lars van harte beterschap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Activiteit Opmerking  

Maandag 15 april  Meester Erik aanwezig 

Dinsdag 16 april   

Woensdag 17 april   

Donderdag 18 april  Meester Erik aanwezig 

Vrijdag 19 april   

Datum Activiteit Opmerking 

Maandag 22 april   

Dinsdag 23 april Groep 7 en 8 naar Westerbork  Meester Erik aanwezig 

Woensdag 24 april  Meester Erik aanwezig 

Donderdag 25 april    

Vrijdag 26 april  Koningsspelen   



Wonderlijk gemaakt 

We zijn op school bezig met het geven van lessen rondom seksuele voorlichting. We gebruiken hiervoor de methode 
‘wonderlijk gemaakt’. Onze overtuiging is dat ieder kind wonderlijk gemaakt is door God de Schepper. Ieder kind is 
het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden. Door het geven van de lessen hopen we dat veel kinderen 
hierdoor weer beseffen hoe wonderlijk ze gemaakt zijn en hoe goed het is om zorgvuldig om te gaan met relaties en 
seksualiteit.  

Lente groep 1 en 2  

Afgelopen dinsdag was er een kunstenares in de groepen 1 en 2. Ze leerde de kinderen hoe je een bloemenveld kunt 

schilderen. De tafels stonden in twee grote groepen en daarom heen moesten de kinderen zich bewegen van de ene 

naar de andere plek. Op ieder schilderij werd een stip, cirkel of een spiraal (slakkenhuis) geverfd. Dat waren de 

bloemen. Op het laatst werden er stelen en blaadjes bij geverfd. Zo kreeg elk kind zijn eigen kunstwerk, wat samen 

met de andere kinderen is gemaakt. Eerst was het een beetje moeilijk maar later ging het super goed en was het erg 

leuk! De kunstwerken hangen ondertussen thuis        

     

Gastles tweede wereld oorlog groep 7  

Tijdens de wereldoriëntatielessen werken we over de tweede wereld oorlog. Hiervoor hebben wij een gastspreker 

uitgenodigd die donderdagmiddag in de klas is geweest. Hij heeft het verhaal van zijn ouders verteld. Zij hebben 

elkaar ontmoet in de kantine van kamp Westerbork. Nadat zij daar enkele maanden hadden gezeten zijn ze beide, 

apart, op transport gezet. Hoe wonderlijk is het dat ze elkaar na de oorlog weer ontmoet hebben en uiteindelijk 

getrouwd zijn. De kinderen vonden de les heel interessant en kwamen ook met veel vragen. We hebben een 

interessante middag gehad. 

  



Avi feest  

In groep 4 was het donderdag een groot feest. Alle kinderen zijn dit jaar een Avi gegroeid. Dat moest 
natuurlijk gevierd worden. Tijd voor een feestje! Iedereen was heerlijk aan het lezen in zijn/haar 
lievelingsboek onder het genot van een lekker kopje thee met chocola!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen  

Op vrijdag 26 april vieren we met elkaar de Koningsspelen. We beginnen deze dag met de openingsdans op 
het plein en het lied 'Daba Die Daba Daa'. Kom gerust gezellig het feestje met ons meevieren! Daarna 
zullen we gaan genieten van een heerlijk ontbijt en gaan we de wijk in voor een fotospeurtocht. We hopen 
op heerlijk weer en fanatieke kinderen! Wilt u als ouder graag meehelpen? Er is nog voldoende plek! Meld 
je dan even via Parro bij de leerkracht van uw kind.  

 

Fotowedstrijd  

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit... 

Een heerlijk vrolijk lied van Elly & Rikkert over het wonder van de lente! Iedereen geniet ervan maar hoe kun je dat 
fijne gevoel proberen vast te houden? Door het lentegevoel vast te leggen! Met je mobiel of met een camera. Stuur 
je vervolgens jouw foto van je lentegevoel naar fotowedstrijdivnrijssen@gmail.com dan kunnen heel veel anderen 
meegenieten. En.. wie weet win je dan ook nog een mooie prijs! Doe je mee? Je kan je foto insturen t/m 30 april. Zie 
voor alle overige informatie het artikel over de fotowedstrijd 

https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter/nieuws/fotowedstrijd-met-als-thema-lente/ 

  

https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter/nieuws/fotowedstrijd-met-als-thema-lente/


Loes 

LOES in Twente organiseert gratis webinars en bijeenkomsten voor (aanstaande) ouders. Voor de periode t/m juli 
hebben ze weer een mooi aanbod met diverse bijeenkomsten en webinars, allemaal over opvoeden en opgroeien. 
Zoals bijvoorbeeld de voorstelling De Grote Sprong voor ouder en kind in Almelo of het webinar Kinderen en (pittige) 
emoties. Ook hebben ze nog de on-demand webinars En nu is ’t genoeg en Help je kind de scheiding door van 
kinderpsycholoog Tischa Neve die nog steeds op elk moment te bekijken zijn. Het is de moeite waard om eens een 
kijkje te nemen!  
 

 Vrijdag 7 juni studiedag  

Zoals in een eerder contact is vermeld zou er nog een studiedag voor de bovenbouw komen. Deze is ondertussen 
gepland. We noemen het nu vast, zodat jullie er rekening mee kunnen houden in jullie planning thuis. Vrijdag 7 juni 
is de extra studiedag voor de groepen 4 t/m 8.  
 

Bijlages  

In de bijlages vinden jullie verschillende uitnodigingen  

o Lego bouwlab, bibliotheek Rijssen/Holten  
o Dikke bandenrace Jumbo  
o Interkerkelijke dienst evenementenweide 21 april  
o 17 april open dag art Kids & Co  

Verjaardagen  

 
15-04    Lorena         groep 5 
16-04    Sepp           groep 6 
19-04    Joshua         groep 8  
20-04    Jelle           groep 3 
22-04    Cas           groep 2 
23-04    Haiko           groep 7  
24-04    Syfra           groep 4 
27-04    Thomas       groep 4 
27-04    Vince           groep 2  

 

 

 

 

 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/18405-2024-05-30.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/19566-2024-06-12.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/19566-2024-06-12.html
https://groot-en-klein.webinargeek.com/loes-in-twente-en-nu-is-het-genoeg
https://groot-en-klein.webinargeek.com/help-je-kind-de-scheiding-door-2-15-jaar-2?cst=ggd-twente

