
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 
‘Met mijn God spring ik over een muur’  
 
Woensdag 31 mei hebben wij afscheid genomen van Marcel Beukers. Wat was het een gezellige dag voor hem op school. 
’s Morgens vroeg hebben we hem met een prachtig lied uit volle borst toegezongen. Alle klassen hadden een leuke 
verrassing voor hem in het speellokaal. We hebben deze dag genoten van een fijne sfeer. Toch voelde deze dag ook dubbel 
voor Marcel maar ook voor ons als school. Afscheid nemen heeft ook altijd een moeilijke kant. ’s Avonds hebben we als 
team een afscheidsetentje gehad bij de Stadsboerderij.  
 
Toen Marcel bij ons op school kwam noemde hij deze stap naar het basisonderwijs ‘een sprong in het diepe’. Erg dapper 
omdat hij totaal niet wist hoe alles zou gaan en zou lopen. Marcel heeft een nieuwe baan aangenomen die opnieuw kan 
voelen als een sprong in het diepe. Diepte kan een negatieve lading hebben. Alsof je niet verder kunt kijken dan die ene 
sprong. God belooft in Zijn woord iets prachtigs. Het kan soms in je leven voelen alsof je door diepe dalen gaat en niet weet 
wat God voor jou in petto heeft. Matthijn Buwalda laat ons in zijn lied ‘een sprong in het diepe’ zien dat hij de sprong waagt 
met zijn ogen open. God belooft dat als je in vertrouwen op Hem ziet, Hij ons iets anders laat zien dan alleen ‘een sprong’. 
Hij leert ons net als David in psalm 18 zeggen: Met mijn God spring ik over een muur. Hoe kunnen we dan ineens over 
muren springen? Omdat God je draagt. Je hoeft alles niet alleen te doen, maar doet het samen met Hem. Als jij valt pakt hij 
je op om samen verder te gaan.  
 
We hebben Marcel het volgende gedicht meegegeven en hem bij zijn nieuwe baan van harte Gods onmisbare zegen 
toegewenst.  
 
Er is een sprong die je altijd kunt wagen,  
veilig en zeker en toch zonder net.  
Als je gebruikt maakt van Jezus als Vanger, 
kom je altijd op de juiste plaats terecht.  
 
Hij is een Vanger die je kunt vertrouwen.  
Getraind als geen ander en goed voorbereid.  
Hij grijpt nooit mis, zet Zijn leven in voor jou. 
Vangt je op het juiste moment en op de juiste tijd.  
 
Waag maar de sprong, je wordt opgevangen  
door Jezus jouw Redder en vaste Rots.  
Hij neemt je mee naar grote hoogten 
tot in de armen van de Veilige God.  
 
 
 

  

      Nr. 20 – 7 juni 2023 



Contact op woensdag  
 
 
U bent al jaren van ons gewend het contact op vrijdag te ontvangen. Vanaf nu zal het contact iedere twee weken 
verschijnen op woensdag. Dit is om organisatorische redenen net wat makkelijker. We wensen u nog steeds net zoveel 
leesplezier toe.  

 
Avondvierdaagse!  
 
Deze week is het zover! De avondvierdaagse. En wat hebben we het getroffen met het weer. Gisteren is de eerste ronde vol 
frisse moed gelopen. Wat zat de sfeer er goed in! De rest van deze week hopen we de Constantijnschool met heel veel 
kinderen te vertegenwoordigen. Kunt u niet meelopen? Sta ons gerust langs de route op te wachten om ons gezellig aan te 
moedigen! Vrijdagavond hopen heel veel kinderen met een fantastische medaille naar huis te gaan! Succes!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kangoeroewedstrijd  
 
In maart hebben een aantal kinderen van onze school meegedaan met de kangoeroe-wedstrijd. De uitslag van deze 
wedstrijd is binnen! Van onze school deden in totaal 29 kinderen mee. Een groot applaus voor de winnaars van onze 
school: 
 
Sebastiaan Akca, groep 8 
Max van Sermondt, groep 6/7b 
Jayden Deng, groep 6/7b 
 
Van harte gefeliciteerd kanjers! Jullie hebben het geweldig goed gedaan! Alle deelnemende kandidaten hebben een 
certificaat en een leuk aandenken gekregen.  
 

     



Inloopspreekuur 
 
Iedere maandagmiddag is er tussen 13:00 uur en 15:00 uur een open inloopspreekuur van het schoolmaatschappelijk werk. 
Silke Hackovic is die middag beschikbaar om in gesprek te gaan over vragen die gaan over de opvoeding of het welzijn van 
uw kind. Het inloopspreekuur vindt plaats in een van de nieuwe ruimtes tegenover groep 5. Wilt u liever eerst via de mail 
contact opnemen met Silke dan kan dat ook. Haar mailadres is s.hackovic@avedan.nl .  
 
In een van de volgende nieuwsbrieven zal Silke zich aan u voorstellen. 
 

Cito’s  
 
In de week van 12 juni tot 23 juni komen de halfjaarlijkse Cito-toetsen er weer aan. Best wel een spannende tijd voor onze 
leerlingen. Het is belangrijk dat de kinderen voldoende slaap krijgen om goed uitgerust aan hun toetsen te beginnen. We 
zien dat veel kinderen naar de orthodontist, tandarts o.i.d. gaan. Wij begrijpen dat dit vaak niet na schooltijd kan, maar wilt u 
daar voor de komende 2 weken rekening mee houden?   
  
 

Rijsserbergloop 
 
 
Vrijdag 9 juni is er de jaarlijkse Rijsserbergloop. Sommige kinderen zullen dit jaar meelopen. Niet alleen kinderen van onze 
school. Ook meesters en juffen gaan de uitdaging aan. Komen jullie de kinderen, meester Sander en Bert en de juffen Lieke 
en Carolien aanmoedigen? 

 

Gebedsgroep  

Vandaag is de gebedsgroep weer bij elkaar geweest. 5 juli is de volgende bijeenkomst. We zouden het fijn vinden als onze 
groep iets uitgebreid zou kunnen worden. Voelt u een drempel om zelf met ons te bidden? Alleen aansluiten zonder te 
bidden mag ook.  

 

Geboorte  

Via dit contact willen we Milan uit groep 6a van harte feliciteren met de geboorte van zijn kleine broertje. Afgelopen 
maandagmorgen is hij grote broer geworden van Zayn. We hopen dat alles goed mag blijven gaan met moeder, zoon en de 
rest van de familie. Via dit contact willen we hen van harte geluk toewensen met dit prachtige wonder.  

Trouwdag juf Rianca 
  
Nog eventjes geduld voor de kinderen uit groep 3. Volgende week vrijdag (16 juni) hoopt juf Rianca met haar man te 
trouwen. De kinderen vinden het best wel een beetje spannend. De kinderen niet alleen. Ook juf Rianca kan af en toe bijna 
niet haar nieuwsgierigheid bedwingen als ze merkt dat er van alles voor haar geregeld wordt. De kinderen hebben nog niets 
verklapt en dat houden we nog even zo tot op de grote dag. Namens dit contact willen we juf en Nick alvast een hele fijne, 
onvergetelijke dag toewensen!  

 
Agenda 
juni – juli  2023  
 
    

  7 juni   Oudergebedsgroep  
     12 – 23 juni  Cito groep 3 t/m 7 
     14 juni   Grote Rekendag 
     28 juni   Studiedag, alle leerlingen vrij 
     5 juli    Oudergebedsgroep  
     18 juli   Afscheidsavond groep 8 
     21 juli – 3 sept 2023 Zomervakantie 



 
 

Onze jarigen 
 
05-06 Robert  (4) 
06-06 Louise (3)   
06-06 Louise (2)  
08-6 Mees (3) 
08-06 Sem (2) 
10-06 Olivia (4) 
10-06 Suus (3) 
15-06 Mila (1) 
16-06 Cailyn (4) 
17-06 Sem (6/7)  
18-06 Jairo (6)  
20-06 Lola (4) 
20-06 Liza (8) 
21-06 Lian (8) 
  



  



 
 

 


